Oliver!

WEDUWE CORNEY EN MENEER BUMBLE

Oliver, Oliver.
MENEER BUMBLE

“Mag ik wat meer?” zei die mooie meneer.
WEDUWE CORNEY EN MENEER BUMBLE

Oliver, Oliver.
WEDUWE CORNEY

Dat zal ‘m leren de volgende keer.
MENEER BUMBLE

Stop die kleine fijn een weekje of twee in de waterput,
waar meneer dineert met kakkerlakkoppen gebakken in slakkenprut.

WERKHUISKINDEREN
Oliver, Oliver.
MENEER BUMBLE

Wat zal-ie doen als-ie dun is en groen?
Hij vervloek zijn naam, deze infame

WERKHUISKINDEREN
Oliver.
WEDUWE CORNEY EN MENEER BUMBLE
Oliver, Oliver.
MENEER BUMBLE
“Mag ik wat meer?” zei die mooie meneer.
WEDUWE CORNEY EN MENEER BUMBLE
Oliver, Oliver.
WEDUWE CORNEY

Volgende keer vraagt-ie nooit meer om meer.




MENEER BUMBLE

Douw ‘m door de schoorsteen,

daar waar dat nestje met ratjes leeft.

Pak z'n kop en prop en

kijk na een jaar of-ie nog zoveel spatjes heeft.

WERKHUISKINDEREN
Oliver, Oliver.
MENEER BUMBLE

Dertien jaar oud en al door-en-door fout.
Hij berouwt zijn naam, die onbeschaamde

WERKHUISKINDEREN

Oliver.



