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Hij kan niet zonder mij 

NANCY 

Zolang hij vraagt naar mij, sta ik daar aan zijn zij. 
Ik voel van heel dichtbij: hij kan niet zonder mij. 

Al doet-ie mij verdriet, die man verlaat ik niet. 
Is er geen mens die ziet: hij kan niet zonder mij? 

Wie ooit kon houwen van net zo’n man, 
die weet dat liefde niet anders kan. 

Zolang er trouw bestaat, zolang de zon opgaat, 
zolang mijn hart nog slaat, kan hij niet zonder mij. 


