Echt niets

DIANA

Elke dag van die week was de opdracht:
voel het rillen, voel het trillen.
Voel de kleur.

Elke dag van die week was de opdracht:
voel die koelte, voel die zwoelte.
Voel die geur.

En ik zocht heel diep op de bodem van m’n ziel,
want ik voelde het als een test.

Ja, ik zocht heel diep op de bodem van m’n ziel
en ik deed m’n best.

En iedereen zit daar een beetje te dedderen van: “Ja, ik voel de koude, harde
schaal,” en “Ja, ik ben helemaal slap.” En Meneer Karp komt op mij af en
zegt: “En, Morales, wat voel jij?”

En ik zeg: “'k Voel niets. Nee, ik voel echt niets.”
En hij zegt: “"Echt niets? Hoor jij wel in mijn klas?”

Zij voelden wel iets. Ik voelde echt niets.
'k Voelde alleen dat dit volkomen waanzin was.




