
Toneelschool 
Zó opgewonden…, want ik ben toegelaten tot de toneelschool. ’t Is altijd 

m’n hartenwens geweest, een echte acteur/actrice te worden. Nou ja, op 

de eerste dag zitten we in de aula en meneer Karp… Oh ja, meneer 
Karp… Nou ja, die zet ons op het podium met onze benen om elkaar 

heen, je weet wel zó tegenover elkaar zitten en dan zó je benen om 

elkaar heen en toen zei die: “Oké, we gaan een oefening doen. Jullie zijn 
paarsgewijs een drilpudding. Op een schaal met een vruchtensaus 

eromheen. En je komt net uit de ijskast. Oké, doe maar!” 
 

En iedereen zit daar een beetje te dedderen van: “Ja, ik voel de koude, 

harde schaal en ja, ik ben helemaal slap.” En Meneer Karp komt op mij 
af en zegt: “En, wat voel jij?” 

 
En ik zeg: “Ik voel niets…, nee, ik voel echt niets.” Dus hij zegt: “Echt 

niets? Hoor jij wel in mijn klas?” Zij voelden wel iets, ik voelde echt niets. 

Ik voelde alleen dat dit volkomen waanzin was. 


